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  broodjes en ijs 
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 * APK 
 *Verkoop 
 *Onderhoud 
 *Airco service 
 *Schade reparaties 

 
Vosseleane 28B  

8551ML Woudsend 
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De Wellebrug 

 
De Wellebrug was even in het nieuws. In de loop van 
volgend jaar, als het gedeelte van de rondweg vanaf de 
straatweg naar de rotonde oostelijk van Woudsend in 
gebruik genomen is, wordt de Wellebrug afgebroken.  
De kans is groot dat er bij de Wellebrug nog explosieven 
liggen uit de Tweede Wereldoorlog. 
Gedacht moet worden aan munitie die achtergebleven is 
na de strijd om de Wellebrug, vlak voor de bevrijding op 
zondag 15 april 1945.  
Bij die gevechten verloor Woudsender Jacob Cornelis 
Nagelhout het leven, op zijn 28ste verjaardag.  
Deze maand begint men met zoeken naar eventueel 
aanwezige explosieven en het opruimen daarvan.  
 
De huidige vaste brug is in 1959 aangelegd. Daarvoor 
lag er een draaibrug over de Welle. Oud-Woudsender 
Feike van der Velde heeft in zijn Woudsender periode 
veel veranderingen in en om het dorp op de gevoelige 
plaat vastgelegd. Ook het verdwijnen van de oude draai-
brug was voor hem reden om die brug nog even op de 
foto te zetten. Wij maken daar nu dankbaar gebruik van 
om de foto van die oude draaibrug hier te laten zien.  
 
Als je het digitale archief van de Leeuwarder Courant 
induikt, kom je tot de ontdekking, dat er, naast het  
gevecht in het laatst van de Tweede Wereldoorlog, heel 
wat gebeurd is op en rond de Wellebrug.  
Heel vaak ongelukken en soms met dodelijke afloop.  

Eén verhaal uit het digitale archief willen we u niet ont-
houden. Het is een verslag van een rechtszaak bij de 
Leeuwarder Rechtbank op maandag 5 juli 1926: 
 
Het gezin van den brugwachter van de Wellebrug onder 

Teroele lag ter ruste, in den nacht van 9 op 10 Mei.  

De vrouw werd door geklop op de ruiten wakker en vroeg 

haar man, of zij maar “roepen” zou. Het was hem goed en 

zij vernam dan, dat de motorboot van Idskenhuizen gaarne 

door de brug wilde. Den kapitein, den 35-jarige G. de J. te 

Idskenhuizen, werd medegedeeld, dat men bij nacht de 

brug niet behoefde open te draaien.  

Na herhaald kloppen trad de brugwachter zelf met den  

J. in gesprek, ook al, om hem aan het verstand te brengen, 

dat bij nacht de brug gesloten bleef. Verwoed riep de kapi-

tein: “siist ek draaie?” en meteen verbrijzelde hij een ruit in 

des brugwachterwoning. Hij trad zóó ongemanierd op, dat 

men de motorboot ten laatsten maar heeft laten passeeren. 

De verdachte beweert, dat hij uit de woorden van den brug-

wachter niet heeft kunnen opmaken, dat deze niet verplicht 

was, de brug te openen. Had Tjalsma dit gezegd, dan zou 

verdachte hem gaarne een gulden voor de moeite gegeven 

hebben. Het was ook niet gepubliceerd, dat de brug ’s 

nachts gesloten was. De ruit is bij ongeluk gebroken, zoo 

verontschuldigt De J. zich. 

De officier merkt op, den verdachte ook te hebben kunnen 

vervolgen voor het dwingen van iemand, om zijn ambts-

plicht te verzaken, want daar komt het eigenlijk op neer. 

 

Eisch: 1 maand gevangenisstraf. 

 


